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Van de redactie 

Lƴ Ωǘ Oplappertje van december vorig jaar heb ik al afgekondigd dat ik ga stoppen als 

redactielid van dit prachtige verenigingsblad welke al zijn 33ste levensjaar is in gegaan. 

Verder gaf ik daarin ook aan dat ik in mijn laatste Oplappertje nog een mededeling zou doen. 

Bij deze dan: 

Nu ik de 65 jarige leeftijd heb bereikt, vind ik dat het voor mij tijd wordt andere uitdagingen 

te gaan doen. Dat betekent dat ik wil gaan stoppen als EHBO-lid. Deze keuze is natuurlijk niet 

zo makkelijk om te nemen, zeker omdat ik al 43 jaar lang EHBO-er ben. Naar wikke en wege 

vind ik de leeftijd van 65 jaar toch wel een grens die ik wilde bereiken om te kunnen stoppen 

bij de vereniging, die mij dierbaar is en was en waar ik met veel plezier naar toe ging. Hoewel 

ik moet bekennen dat ik de laatste paar jaar wat minder aanwezig was op de oefenavonden. 

Maar toch kon ik mij ook weer hobbymatig uitleven op de grote oefeningen bij Klein Texas 

met mijn fotocamera. De resultaten hiervan waren veelal te zien op de leden 

jaarvergadering. 

Nu vind ik dat het tijd wordt voor andere 

activiteiten en dit heb ik in de december-

uitgave vorig jaar al vermeld. Dat onder 

andere de thuisklussen nog lang niet gereed 

zijn natuurlijk de aandacht verdienen en zoals 

zo velen 65 plussers wil ik wat gaan betekenen 

in de vrijwilligerswereld.  

9ƴ Řŀƴ Ωǘ hǇƭŀǇǇŜǊǘƧŜΦ bŀ оо ƧŀŀǊ ƘƛŜǊƳŜŜ 

bezig geweest te zijn, van een primitief blaadje 

tot een computergestuurd blad wat er wezen 

mag, hoop ik dat dit nog een leven lang blijft 

bestaan. Hiervoor zijn altijd wel enthousiaste 

leden voor nodig. Redactie-leden heel veel 

ǎǳŎŎŜǎ ƳŜǘ ƘŜǘ ǾƻƻǊǘōŜǎǘŀŀƴ Ǿŀƴ Ωǘ 

Oplappertje. Mijn plaats is nu vrijgekomen. Laat hem niet lang leeg!!!  

Tot slot wil ik het bestuur succes toewensen met hun geweldige inzet om de EHBO 

vereniging Sint Pancras gezond te houden en vooral heel lang te laten voortbestaan.    

Dan nu voor de laatste keer in deze Oplapper: 

De groeten van Paul Winkelman 
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Van de voorzitter  

Het seizoen zit er bijna op. Het is weer snel voorbij gegaan, misschien wel door alle 

bijzondere gebeurtenissen. Tinie kondigde haar voornemen aan, om haar taak aan het eind 

van het seizoen over te gaan dragen. Het aangaan van een verbintenis daardoor met Helmi 

Bult. Het helaas niet doorgaan van de opleiding. De overdracht van werkzaamheden van 

Tinie aan Helmi en Dineke, al aan het begin van het seizoen. Het afscheid van Tinie op 7 

januari. De wijzigingen bij de jeugd ς EHBO: beginnen in september, wijzigingen in de stof, 

beperking van het aantal lessen, examen in januari. Vaardigheidsproeven in januari in 

IŜŜǊƘǳƎƻǿŀŀǊŘΦ IŜǊƘŀƭƛƴƎǎŀǾƻƴŘŜƴ ǾƻƻǊ άōŜŘƛŜƴŜǊǎ !95έΦ  

Rest ons nog een avond AED op 11 maart en de jaarvergadering. We kunnen bijna bouwen 

aan het nieuwe seizoen. 

Tijdens de jaarvergadering zal zeker gesproken moeten worden over de financiële positie 

van de vereniging. We hebben nog steeds een goede buffer, maar met een jaarlijks tekort op 

de begroting kunnen we niet lang interen op die buffer. Voorstellen om iets aan die situatie 

te veranderen kunt u zeker verwachten. Ons kaderlid Tinie Blom zal deze avond zeker 

aanwezig zijn, hoewel wij officieel al afscheid van haar genomen hebben op 7 januari, na de 

voortreffelijke lezing van dokter Zonneveld. Leden die nog een A4-tje willen inleveren of 

Tinie nog niet de hand hebben geschud, kunnen dat die avond doen. Vanzelfsprekend kunt u 

ook met ideeën ƪƻƳŜƴ ǾƻƻǊ ŘŜ ƛƴǾǳƭƭƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǾƻƭƎŜƴŘŜ ǎŜƛȊƻŜƴΦ 9ƴ Χ ƭŀǎǘ ōǳǘ ƴƻǘ ƭŜŀǎǘ Χ 

nemen we afscheid van Paul Winkelman, 33 jaar redacteur van άΩǘ hǇƭŀǇǇŜǊǘƧŜέΦ 5ƛǾŜǊǎŜ 

jaren heeft hij bijna alleen voor de inhoud van ons verenigingsblad gezorgd en nooit de 

moed opgegeven. Dat we nu over meerdere redactieleden beschikken, geeft extra glans aan 

zijn afscheid.  

ά.ƻǳǿŜƴέ aan de toekomst wordt ook door zeker twee leden gedaan: Karen en Robbert 

Jongkind kondigden tijdens de gezamenlijke avond aan, dat zij een kindje verwachten. 

Tijdens de herhalingsles van 4 februari kreeg toevallig Eileen Balder de vraag om onze lotus 

Piet te draaien. Zij kon dit niet doen, omdat ook zij zwanger is. We wensen Eileen en Karen, 

samen met hun echtgenoten, een goede zwangerschap toe en een voorspoedige bevalling 

van een prachtig kind.  

Graag zie ik u 25 maart op onze jaarvergadering. 

Cees Henselmans  
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Van het secretariaat  

Zo mensen, het seizoen loopt al weer ten einde. Nog een B avond en misschien nog een 

reanimatie avond voor het gemeente burgeralert. Sorry, het heet anders, maar ik kan er 

even niet opkomen. 

Ook hebben we de jaarvergadering op 25 maart, waar we hopen op een goede opkomst. 

Het is jammer dat we dit jaar geen opleiding hebben gehad, wegens te kort aan 

aanmeldingen. Er zijn toch wel wat mensen die hun lidmaatschap van de EHBO hebben 

beëindigt, en dat gaat alle jaren wel zo, maar door de mensen van de opleiding, die lid 

worden van onze vereniging, veranderd er niet veel aan het aantal leden. 

Dit jaar is ons ledenaantal toch wel gezakt. Ook de lesavonden lijken minder te worden 

bezocht. Dit kan betekenen dat er mensen een competentietest moeten doen om te kijken 

of hun diploma wel kan worden verlengd. Waarschijnlijk is het dalen van het ledenaantal te 

wijten aan het feit dat mensen via hun werk BHV of EHBO krijgen. 

BHV zijn alleen de levensreddende handelingen, en maar 1 keer per jaar. Wel makkelijk, 

maar tijdens de EHBO-lessen bij een vereniging, krijg je net even meer te horen en te 

oefenen. Gelukkig hebben we een grote groep leden die bewust  voor de vereniging kiezen. 

We hopen dan ook dat als u suggesties heeft voor ons als vereniging en of voor het invullen 

van de lessen, dat u zich laat horen. Dit kan via de ledenvergadering, of een mail naar ons 

ōŜǎǘǳǳǊΦ ±ŜǊŘŜǊ ƪŀƴ ƛƪ ǳ ƳŜƭŘŜƴ Řŀǘ tŀǳƭ ƴŀ ƘŜŜŜŜŜŜƭ ƭŀƴƎ ƳŀƪŜƴ Ǿŀƴ Ψǘ hǇƭŀǇǇŜǊǘƧŜΣ Řƛǘ 

seizoen gaat stoppen. En niet alleen met het Oplappertje, maar ook met EHBO. Jammer, 

maar begrijpelijk. We wensen Paul dan ook veel succes en plezier met zijn nieuwe 

uitdagingen, want die zullen er gerust zijn of komen. Ook Tinie heeft na 33 jaar afscheid van 

ons genomen op de gezamenlijke avond van 7 januari. Dit was voor haar een complete 

verrassing. Bedankt dat u allen heeft gereageerd op de oproep van het bestuur om voor haar 

een A4tje te maken, als blijk van waardering voor haar. 

Voor 8 juni, de Rabofietssponsortocht, hebben we ons als EHBO vereniging weer opgegeven. 

Op de site kan u het verslag van vorig jaar lezen. Voor aanmelding kunt u mailen naar 

info@ehbo-sint-pancras.nl 

Verder hoop ik u te zien op onze ledenvergadering. 

Groeten Harry 
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Voor u gelezen: Snij- & schaafwonden 

De huid raakt gedurende het dagelijks leven regelmatig beschadigd. Een groot deel van de 

verwondingen die we oplopen zijn snijς en schaafwonden. De meeste hiervan zijn onschuldig 

en hebben genoeg aan schoonmaken en een pleister of verbandje. Het schoonmaken is 

hierbij trouwens erg belangrijk, dit voorkomt dat de wond geïnfecteerd raakt en zorgt er dus 

voor dat het sneller geneest. Schoonmaken doe je niet alleen met water, maar ook met een 

ontsmettingsmiddel. Er zijn ook verzachtende zalven die op de wond gesmeerd kunnen 

worden. Deze bevorderen het herstel van de huid en helpen littekens te voorkomen.  

Schaafwonden 

Schaafwonden zijn oppervlakkige beschadigingen van de huid. De huid repareert de 

schaafwond door nieuwe huidcellen aan te maken. Maak een schaafwond goed schoon, met 

een beetje lauw water op een gaasje of onder de kraan. Ontsmet de wond daarna met een 

ontsmettingsmiddel.  

Na het schoonmaken kan je de wond laten drogen aan de lucht. Je kan er ook een laagje 

overheen aanbrengen in de vorm van een steriel, vet gaasje of wondfolies of zelfs 

‘ vloeibare’  pleisters. Een laagje heeft als voordelen dat de wond beschermd wordt en 

daardoor wat sneller kan genezen en het voelt vaak prettiger aan.  

Snijwonden  

Snijwonden zijn het gevolg van contact met scherpe voorwerpen. Deze snijden zo ver in de 

huid dat de wond flink gaat bloeden. Stop het bloeden door de wond dicht te drukken met 

een schoon gaasje of een doek. Als het bloeden minder is, schat dan in hoe diep de wond is 

en of je een pleister of verband kan gebruiken of naar de dokter moet. Diepe snijwonden 

moeten namelijk soms gehecht worden.  

Ga ook naar de dokter als de wond door 

een beet van een dier is veroorzaakt, of als 

er straatvuil in terecht is gekomen. Dan is 

namelijk een tetanusinjectie nodig. Ook 

wanneer de wond na een paar dagen rood 

en dik wordt, of als er vuil uitkomt, is het 

nodig om een bezoek te brengen aan de 

dokter. Laat gapende wonden, 

verwondingen in het gezicht en wonden 

die niet stoppen met bloeden ook door 

een huisarts beoordelen. 

Bronvermelding: Openapotheek 
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7 januari 2013: Huisarts Dr. Zonneveld  

Zoals al vele malen wordt de eerste EHBO bijeenkomst van 

een nieuw kalenderjaar ingeluid door een gastspreker. Dit 

keer viel de bijeenkomst op 7 januari en de opkomst was 

aardig! De gastspreker van vanavond was Dr. Zonneveld, 

huisarts in St. Pancras en gespecialiseerd op het gebied van 

hart- en vaatziekten. Daar zou deze avond dan ook om 

draaien.  

Na een inleiding van Cees nam Dr. Zonneveld het woord. 

Middels een presentatie vertelde hij ons een en ander over 

hart- en vaatziekten. Om af en toe de aanwezigen een 

ōŜŜǘƧŜ ǘŜ ǇǊƛƪƪŜƭŜƴ ƘŀŘ ƘƛƧ ŜŜƴ ŎŀǎŜ ƻǾŜǊ ŘŜ ΨōǳǳǊƳŀƴΩ  Ǿŀƴ 

een van onze leden. Er kwamen behoorlijk wat vragen 

vanuit de leden over alle informatie die Dr. Zonneveld ons 

gaf en daaruit afleidend valt wel te zeggen dat we wat 

hadden aan deze avond. Ik denk dat we een boel hebben 

geleerd samen.  

bŀǘǳǳǊƭƛƧƪ ƘƻƻǊǘ ōƛƧ ȊƻΩƴ ŜŜǊǎǘŜ ŀǾƻƴŘ ƻƻƪ ŜŜƴ ƴƛŜǳǿƧŀŀǊǎōƻǊǊŜƭΦ {ǘƛŜƪŜƳ ǿŀǎ Řƛǘ ƘŜǘ 

moment om Tinie even in het zonnetje te zetten als dank voor de vele jaren inzet voor de 

EHBO-vereniging. Er werden twee stoelen neergezet en Tinie leek daar een klein beetje 

verbaasd over, maar als verrassing was haar man er ook.  

Cees hield een lovend woordje over Tinie en alle dingen die ze in het verleden heeft gedaan 

voor de vereniging. Daarbij horen natuurlijk cadeautjes. Zo kan ze binnenkort lekker 

genieten van een lekker diner met manlief vanwege de dinercheque, kan ze daarna lekker 

uitbuiken op de bank met een goed boek erbij (met daarin allerlei a4tjes van de leden van de 

vereniging, die iets zeggen over of aan Tinie) 

en dat genietend van een mooie bos bloemen 

(al zal die het niet eeuwig volhouden 

natuurlijk).  

Tinie sprak ook nog een paar woorden en 

daaruit bleek dat ze een voor haar erg goede 

keuze op een voor haar erg goed moment had 

gemaakt. Tinie, ook vanaf deze kant en 

namens alle leden, bedankt voor alles!  

Geschreven door: Karen Jongkind  
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4ÅÒÕÇÂÌÉË ȣ χχ ÊÁÁÒ 

Ja, dat was ik toen ik in Sint Pancras startte met een opleiding waarbij Harry o.a. een cursist 

was en dokter Bakker als arts docent (in die tijd verplicht).Weldra ook de gevorderden lessen 

en na vertek van dokter Bakker even dr. Neve en omdat die aangaf een ander te vragen wist 

ik dokter Admiraal te motiveren die toen een les van mij in Langendijk bezocht. Vele 

cursussen hebben we samen gegeven. 

Bij de gevorderden werden de reanimatie lessen samen met dokter Zonneveld gegeven en 

na jaren kwam dokter Neve door verhuizing van dr. Admiraal weer bij de opleiding. Later 

werd de rol van de kader groter en arts kleiner. De opleiding reanimatie docent volgde ik en 

later ook die van AED docent. 

Meerdere stagiaires hebben we een gehad, o.a. Ben Veen, Frits Vernooi, Dineke en Helmi die 

hun steentje aan het belang van een goede vereniging hebben bij gedragen of nog doen. 

Met de verschillende voorzitters, secretarissen en penningmeesters en de andere 

bestuursleden is er altijd een heel goed contact geweest, zo ook met de onmisbare lotus, 

Harry, Wim, Klaas en Piet. 

Vele mooie oefeningen hebben we gehad zoals: op de hoek bij de Geist, op het voetbalveld 

en kleedkamers, bij de Paus-Johannes, in het oude Molenweid, bij de brandweerkazerne 

samen met de brandweer, bij Harry thuis in en om de schuren en bij de dieren, bij 

verschillende bouwbedrijven in de werkplaats en de laatste jaren met verschillende thema's 

in de schuren van klein Texas. 

Altijd geweldig georganiseerd door het bestuur en lotus. Veel hiervan is vastgelegd door Paul 

die in levensjaren en EHBO jaren in Sint Pancras gelijk opgaat met mij. Ook de 

vaardigheidsproeven werd een jaarlijks terugkerend evenement met eerst 7 verenigingen 

die het beurtelings organiseerden 

Inmiddels groeide de vereniging gestaag door en gingen we met de gevorderden naar een A, 

B, en ook nog een periode naar een C groep waarbij we met de andere kaderleden die er 

toen bij kwamen om beurten de opleiding en gevorderden voor onze rekening namen. 

De gezamenlijke avond begin januari werd ingesteld met aansluitend de nieuwjaarsborrel. 

Deze avond is altijd een topper gebleken. 

Halverwege de jaren 80 werd de jeugd EHBO in het leven geroepen en ook bij deze 

vereniginƎ ǿŀǊŜƴ ƳŜǘŜŜƴ ŜƴǘƘƻǳǎƛŀǎǘŜ 9I.hΩŜǊǎ die de kinderen uit groep 8 (toen klas 6 ) 

wilden opleiden. 
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Altijd was alles, ook rond de examens heel goed georganiseerd, dus ook voor deze mensen 

een dikke pluim. Volgens mijn agenda was het eerste examen op 13-01-1986 op de school 

het Baken en op 28-04 op de andere scholen. Tussen de middag at ik dan mijn broodje bij Ria 

en fietste om 15.45 weer naar 't Veld. Met slecht weer werd ik opgehaald maar het ging lang 

aan. 

Dan, 33 seizoenen verder het besluit van afscheid nemen, wetende dat er een goede 

opvolging is, maar toch kost het wat moeite 

want mijn halve leven was ik verbonden met 

de vereniging en haar leden. 

7 Januari weer en nieuwjaarsbijeenkomst 

met een geweldige informatieve  lezing van 

dokter Zonneveld en dan ........................... 

een overrompelende gebeurtenis. Er werden 

een paar stoelen neer gezet waarop 

gevraagd werd daar plaats te nemen samen 

met Bert, m'n man, die ze ook verzocht 

hadden te komen, tot verrassing van mij en 

werd ik door de voorzitter bedankt met 

mooie woorden voor mijn inzet voor de 

vereniging. 

Bovendien nog een mooie bos bloemen en 

dineer bon wat altijd heerlijk is. Van de 

leden een map met a 4tjes met lieve, 

ontroerende en mooie woorden, heel fijn 

dat alles te lezen, puzzels (ze zijn opgelost) tot ware kunstwerkjes en nog meer attenties. 

Maar weet wel dat ik altijd met heel veel plezier bij jullie was en alle goeds gewenst voor de 

vereniging en iedereen die daar deel van uitmaakt, tot ziens bij de jaarvergadering. 

Hier nog een citaat van mij uit een oplappertje van 1995: als u als lid waardering heeft voor 

het werk van uw bestuur kom dan naar de jaarvergadering.  

Tinie 

  






















